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Nieuwsbrief     

 
Beste mensen 
Voor u ligt de nieuwsbrief van december 
Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de 
gebeurtenissen in onze gemeente en met de dingen waarmee de 
kerkenraad momenteel bezig is. 

Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten. 
Veel leesplezier! 
 

 

Kerkdiensten  
     

15 december Ds C. Biemond  3e advent Avondmaal 
22 december Ds Timmers  4e advent 
24 december Ds A. Ravensberg 21:00 uur  Kerstavond  
25 december Ds A. Ravensberg 10:00 uur 1e Kerstdag 
29 december Ds v.d. Weerd 
 
05 januari 25 Ds A. Ravensberg 
12 januari  Mw. Ploeg-Blokland 
19 januari Dhr. v.d. Voorde 
26 januari Dhr. J. Bos  

 

Agenda 
 
18 december 10:00 uur  Senioren kerstviering Arcadia 
21 december 19:30 uur  Optreden ABS mannenkoor 
24 december 21:00 uur  Kerstnachtdienst met gelegenheidskoor 
25 december 10:00 uur  Kerstmorgenviering met gelegenheidskoor 
05 januari 2025    Actieweek voedselbank  
05 januari 2025 Ontbijt + activiteit jongeren 12-18 jaar Ontmoetingskerk 

Bergen op Zoom (meer info bij ds. Annet Ravensberg) 
26 januari 11.00 uur  Top 2000 viering Bergen op Zoom 
 

   
De diensten zijn te volgen op de site van kerkomroep.nl 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946 
 

 

Kerstfeest senioren 
 

18 december willen we het senioren Kerstfeest vieren. Inloop vanaf 10:00 uur. 
 

Dit doen we weer zoals voorgaande jaren bij Landgoed Arcadia, met een Kerstviering en een gezellige lunch. 
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kan dat nog t/m zondag 15 December as bij Marianne Zuidweg of 
Hanneke van Es. 
 

 
 
 

https://www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946


In memoriam 
 
Op 26 november 2024 is overleden Willy Verhagen – Koomans van den Dries op de leeftijd van 89 jaar. Willy 
is geboren in Fijnaart. Zij heeft lang in Dinteloord gewoond waar haar man Henk een aardappelhandel had. 
Samen verhuisden zij naar Steenbergen, en in haar laatste jaren, nadat zij 2 keer een herseninfarct kreeg 
woonde zij in de Hof van Nassau.  
Zolang zij kon deed Willy graag met allerlei activiteiten mee. Bridge, schilderen, plattelandsvrouwen, 
seniorenkerst. Willy heeft geen makkelijk leven gehad, maar zij was een doorzetter.  
In besloten kring is op 4 december 2024 afscheid van Willy genomen. Daar klonken de woorden van Psalm 
139: Heer die mij ziet zoals ik ben. Dat Willy haar rust bij God mag vinden. 
Wij wensen zoon Hans en José, dochter Els en Rob, kinderen en kleinkinderen kracht toe. 
 
Ds. Annet Ravensberg 

 

 

Leeskring: God is niet te vangen 
 
De leeskring ‘God is niet te vangen’ is nu twee keer bij elkaar gekomen. We hebben de eerste twee 
hoofdstukken over God, en over Jezus, gelezen en besproken. Het was leuk en boeiend. Het is fijn om zo met 
een hele groep rond de tafel te zitten. In januari gaan we verder! 

 

 

Opbrengst collectes november 2024 
  
Najaarszending Kerk in Actie € 120,21 
Edukans   € 120,50 
Stichting Make a Wish  € 112,40    
Hospice de Markies  € 307,55 
Kerkrentmeesters  € 778,86 
 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens de Diaconie: Fia, Corine, Marianne en Lieneke. 

 

 

Van de kerkrentmeesters 
 

De dankdag collecte heeft het mooie bedrag van € 2.907,65 opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Van NN kregen we weer een mooi bedrag voor het onderhoud van onze kerk. 
Ook deze persoon danken wij hartelijk. 
 

De actie kerkbalans heeft nu al € 2.000, -- meer opgebracht dan was toegezegd, zodat er nu al op € 23.291, -- 
is gestort op onze rekening. Dat geeft een heel goed gevoel voor ons en betekent dat we samen bezig zijn 
met onze kerk. 
 

Vandaar dat we al met de voorbereidingen bezig zijn voor de actie kerkbalans 2025 die in januari zal 
verschijnen. 
 

De kerkrentmeesters zijn u allen dankbaar voor al uw gaven in 2024 en wensen u een gezond en voorspoedig 
2025 toe. 
 

Anton, Ron, Jan-Peter, Piet 
 

 
 
 

 



Eeuwigheidszondag 
 
Op zondag 24 november, eeuwigheidszondag, hebben we de namen genoemd van de mensen die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. In de vorige nieuwsbrief stonden deze namen vermeld. Het was een bijzondere 
dienst waarin alle ruimte was om stil te staan bij de herinneringen, het verdriet en gemis, maar ook bij 
datgene wat mensen ons hebben nagelaten aan moed, kracht, voorbeeld zijn. 
Zangeres Nanneke Bom zong prachtig. De liturgische schikkingen, de gedenkstenen met de namen met zorg 
erop geschreven in prachtige gouden letters, de vele kaarsjes die gingen branden… 
Een dienst om te blijven herinneren.  

 
 

 
 
 
 

Kerstwens 
 

Het volgende gedicht kwam ik in een boekje tegen. Met taal die nu ouderwets aandoet vertelt het een nog 
veel ouder verhaal. Toch gebeurt er iets met mij, als ik het rustig op me in laat werken. 
 

Kerstnacht 
 

Daar steeg de adem van de koe 
recht naar de donkere balken toe, 

als damp van wierook en van mirre, 
er was geen andere op dit uur; 

daar knielde een herder bij het vuur 
en blies en liet de vonken vliegen, 

men hoorde een moede stem, teer als duiven kirren, 
zacht zingend om het kind te wiegen. 

Men hoorde ook, in den strengen nacht, 
de wilde ganzen schreeuwend trekken 

en van zeer ver, als ging het henentrekken, 
een ijl en zwevend koorgezang, een ruisen in de nacht. 

 
 

Het kind sloeg zijne ogen op, 
de koe boog haren zwarten kop, 

de moeder zag het kind. 
Toen werd de hemel stil, 

en deze kleine mond 
glimlachte in Gods wil. 

 
J.W.F. Werumeus Buning, uit: Kerstnacht; Verzamelde Gedichten. 



Een tafereel in de nacht, in een stal, met herders en vuur en stro. Uiterst simpel, armoedig eigenlijk. Er zijn 
geen feestjurken, geen kerstdiners, geen kraamhulpen, geen familieleden. Maar als je het gedicht op je in 
laat werken, dan mis je die toeters en bellen niet. Een moeder en een kind, ogen die naar elkaar worden 
opgeslagen, en daar is het wonder.  
Ook onze wereld nu is niet meteen een sprookjeswereld. Voor ons geen herders en een stal, maar wel de 
beelden van oorlogsverwoestingen. Dreigende taal. Buitenstaanders die worden geweerd, ontmenselijkt. 
Allerlei emoties die dat oproept, angst, woede, en verwarring. Tegelijkertijd lijkt onze wereld soms een 
sprookjeswereld met alle kerstdrukte en feestgekte. Maar dat is een sprookje, in de zin van niet echt. Want 
waar wordt een mens nu gelukkig van?  
Dat u en jij en ik, met kerst 2024,  net dat kleine beetje ruimte zoeken en kunnen vinden, om van een 
afstandje te kijken, naar die kleine, gewone, en toch heel bijzondere wonderen in ons leven. 
Een gelukkig kerstfeest! 
Een hartelijke groet,  
 
Ds Annet Ravensberg 
 

 

Liturgische schikkingen 
 
Met zorg en aandacht maken Marrie Wolters en Ineke Beurkens in deze periode weer liturgische schikkingen 
die passen bij de adventslezingen. In de kerk lezen zij een meditatief gedicht voor. We nodigen u van harte 
uit zelf de schikking van dichtbij te bekijken. Hoe ziet de schikking eruit? Welke vormen, en welke planten en 
bloemen zijn gekozen? En waarom? Wat druk je er zo mee uit? 
Geniet mee! 
 

 

Actie Schoenendoos 

 Letterlijk hebben we met vereende krachten, het prachtige resultaat van 27 gevulde en versierde 

schoenendozen kunnen afgeven bij het verzamelpunt in Roosendaal.  

Na zoveel jaren, nog steeds zoveel mogen ontvangen is heel bijzonder;  naast 27 dozen, hebben we 
ook nog 195 euro ontvangen voor transportkosten en aanschaf spullen. Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen heel veel dank hiervoor.  
 

 
 

Glazen potten 
 
Kunt u ons helpen? We zoeken nog glazen potten om op kerstavond met lichtjes een feestelijke sfeer neer te zetten. U 
kunt ze inleveren bij de kerk na de dienst. 

 
 

 



Actieweek voor de Voedselbank in januari 
 
Van 5 tot 12 januari 2025 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een 
actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen 
Dit is een extra actieweek omdat in de maand januari normaal gesproken minder voedsel wordt gedoneerd 
dan in andere maanden, terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is. 
De Diaconie heeft besloten om weer aan deze actie mee te doen en vraagt u als gemeenteleden om mee te 
helpen voedsel in te zamelen, hetgeen de komende zondagen in de kerk ingeleverd kan worden. 
De producten zullen begin januari 2025 bij de Voedselbank in Steenbergen worden ingeleverd. 
De producten waar men vooral behoefte aan heeft, zijn: 
 

•Zonnebloemolie of olijfolie * Groenteconserven 
•Soep in blik of zak  * Volkorenpasta 
•Zilvervliesrijst   * Houdbare halfvolle melk  
•Vis in blik   * Koffie of thee  
•Couscous   * Havermout 
•Hagelslag / Vlokken  * Chocopasta 
•Jam    * Pindakaas  

 

 

Sinterklaas actie voor de kinderen van de voedselbank 
 

 

 
Omdat Sinterklaas en zijn pieten het erg druk hebben rond deze tijd, heeft de Diaconie geholpen met het 
vullen van zakken vol lekkers zodat de kinderen van de voedselbank ook hun schoen kunnen zetten en 
genieten van deze tijd.  Niet alleen voor de kinderen heeft de Sint wat gebracht, ook was er per gezin een 
amandelstaaf of een amandelletter bij. De Diaconie heeft vrijdag 29 november alles afgegeven bij de 
voedselbank. 
 
 

 


