
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/ 
 

De dienst is te volgen op de site van kerkomroep.nl 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946 

 
Ook is de dienst is te volgen op YouTube 

https://www.youtube.com/@protestantsegemeentesteenb565/streams 

 

Beste mensen  
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2024 
Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de 
dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is. 
Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten. 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  
 

Protestantse Gemeente Steenbergen  

Bedankje Kerkrentmeesters 
 
De kerkrentmeesters bedanken alle mensen die het afgelopen jaar weer voor een prachtig bedrag hebben 
gezorgd van het verjaardagfonds.  
Zowel de gevers als de vrijwilligers die bij de mensen langs gaan. 
 

Wij zijn aan het sparen en zullen dit bedrag, zoals afgesproken, ook besteden voor nieuwe gordijnen in de 
kerk. 
 

Nogmaals onze hartelijke dank. 
Namens de kerkrentmeesters Piet Vogelaar 
 

 
 

 

Uitzending via Kerkomroep 

Met ingang van 1 juni 2024 zenden we de beelduitzendingen alleen nog 

uit via kerkomroep.nl (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946) of 

de kerkomroep app. De kerkomroep app kunt u downloaden in de 

‘playstore’ of ‘app store’ op uw telefoon. 

Op de website of in de app zoekt u ‘Hervormde Gemeente Steenbergen’. 

Deze voegt u toe aan ‘Mijn kerken’.  

Wilt u de uitzending van uw telefoon of tablet naar uw tv streamen dan 

kunt u het beste de app downloaden. Als u de ‘Hervormde Gemeente 

Steenbergen’ toegevoegd heeft aan ‘Mijn kerken’, kunt u via de button 

‘casten’ (zie rode pijl) de uitzending naar uw tv streamen. 

Door voor één kanaal te kiezen wordt het beheer van de uitzendingen 

voor ons betere beheersbaar en houden we beter zicht op onze 

licentieverplichtingen. 

Mocht u er niet uitkomen en hulp nodig hebben, neem dan contact op 

met Jeroen Saarloos via jeroen.gsm@live.nl of 06 33036633. 

http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946
https://www.youtube.com/@protestantsegemeentesteenb565/streams


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda/ Kerkdiensten 
 

17 maart Ds Timmers 

17 maart sobere maaltijd 

24 maart Ds Ruitenberg 

28 maart Ds A. Ravensberg Avondmaal 

29 maart Ds A. Ravensberg 

30 maart Ds A. Ravensberg 

31 maart Ds A. Ravensberg 

07 april  Ds vd Weerd 

14 april  Ds Inkelaar 

16 april  Groot huisbezoek 

17 april  Groot huisbezoek 

18 april  Groot huisbezoek 

21 april  Mw. B. de Waal 

24 april  Theater de Maagd voorstelling 

  In Gods naam 

28 april  Ds A. Ravensberg 

Opbrengst collectes februari 

Diaconie/ bloemenfonds                        €   105,45 

Werelddiaconaat Kerk in Aktie              €    158,92 

Voedselbank Steenbergen                      €   117,90 

Binnenlands Diaconaat                            €   141,50 

Miss Werk de Kliederkerk                       €   169,75 

Kerkrentmeesters                                     €  473,35 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Giften 

Hartelijk bedankt voor de diverse giften die de 

Diaconie de afgelopen maanden mocht ontvangen. 

We zijn hier heel erg blij mee. 

Namens de Diaconie: Fia, Corine, Marianne en 

Lieneke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE PREDIKANT 
 
Het is donderdag 7 maart. Vandaag scheen de zon. Onze ligusterheg wordt weer groen. Het blad van de 
hortensia komt uit. Er bloeien narcissen, krokussen, de schoenlapperplant. De vogels laten zich uitbundig 
horen. Het wordt eerder licht en later donker. Dit is mijn favoriete jaargetijde. Het nieuwe leven kondigt zich 
aan. Hoewel….. de gezegden zijn duidelijk: “Maart roert zijn staart”, en zelfs “Aprilletje zoet geeft nog wel 
eens een witte hoed”. Precies in dit jaargetijde leven wij toe naar Pasen, veertig dagen lang. Dagen van 
inkeer en verstilling. Dagen ook waarin je soms een soort dreiging voelt: “Wat gaat Jezus straks meemaken 
in Jeruzalem”. Zoals er ook in het hier en nu van die ontwikkelingen zijn, waarover je je ongemakkelijk voelt, 
en je afvraagt of het ooit nog wel goed kan komen. Precies daarover: of het goed kan komen, of niet, 
daarover gaat ook Pasen. Het feest van de doorgang naar nieuw leven. Je kunt het je niet voorstellen….. en 
toch mag je er wel in geloven. Wonderlijk, geloven!  
 
Geloven dat doe je samen. Je steunt elkaar, bevraagt elkaar, en daardoor groei je door. Daarom ben ik blij 
met een paar activiteiten die op stapel staan. 
Zo is er op 17 maart de sobere maaltijd na de kerkdienst.  
 
Zo waren wij al druk bezig met de voorbereiding van de Paascyclus: 28, 29, 30 en 31 maart. Een serie 
diensten die eigenlijk samen één dienst vormen. Het is de moeite waard een keer te proberen die 
verschillende diensten achter elkaar mee te maken. 
 
Op 16, 17 en 18 april organiseren we een aantal Groot Huisbezoeken. Twee keer ’s middags, twee keer ’s 
avonds. We zoeken gastgezinnen. En dan zullen er intekenlijsten komen. Het duurt nog even, maar u kunt 
de datum alvast reserveren. 
Ik heb goede herinneringen aan eerdere Groot Huisbezoeken. Met een kleine kring gemeenteleden aan de 
hand van een speels programma met elkaar praten. Je leert elkaar op een andere manier kennen, en het zet 
je even aan het denken over je geloof. En het is gewoon gezellig. Van harte aanbevolen! 
 
En dan is er op 24 april de theatervoorstelling “In Gods naam” in Bergen op Zoom. Ik ben benieuwd wat de 
voorstelling losmaakt, en het lijkt me weer eens wat anders om samen naar het theater te gaan. 
 
Een hartelijke groet, 
Ds. Annet Ravensberg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobere maaltijd 
Op zondag 17 maart as zal na de dienst een sobere maaltijd worden georganiseerd in onze Kerk.  
Iedereen is van harte welkom om daaraan deel te nemen. 
Opgeven is echter wel gewenst.  Mocht u zich nog niet hebben opgegeven maar wilt 
U wel graag deelnemen, dan kan dat nog. 
Wij vragen u dan z.s.m. op te geven bij Corine Arkenbout: corine.arkenbout@hotmail.com.  
Of telefonisch via 06-55495300. 
 

Wij hopen u daar te ontmoeten. 
Namens de Diaconie/ ZWO - Corine Arkenbout. 

 

Ringbijeenkomst ‘Armoede’ 

De Protestantse Gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen organiseren een 

ringbijeenkomst over het thema ‘Armoede’. Tijdens deze bijeenkomst willen we 

diaconieën de gelegenheid bieden informatie en ervaringen over lokale diaconale 

initiatieven te delen met ambtsdragers en andere gemeenteleden en elkaar 

daarbij te inspireren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 april 2024 vanaf 19.30 

uur in de Protestantse kerk in Steenbergen (Kerkplein 7). 

Programma: 
19.30 uur opening 
 
19.40 uur  korte presentatie- en gespreksrondes langs verschillende lokale 

diaconale initiatieven in kleinere groepen. 
 
20.45 uur  terugblik op presentaties 
 
21.00 uur  pauze 
 
21.15 uur  presentatie rondom het thema ‘thuisadministratie’ – door Irma 

Schenk en Henk Moerenhout van Humanitas.  
 Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die zich in de regio o.a. 

inzet tegen (sociale) armoede. Een nieuw initiatief is de hulp bij 
thuisadministratie met als doel het voorkomen van schulden en het 
vroegtijdig signaleren van schulden. 

 
 21.45 uur  sluiting 
 

U kunt zich tot 1 april opgeven bij Conny Bom via connybom@autobom.nl. 
 

Namens de Protestantse Gemeenten, 
Bergen op Zoom    Steenbergen 
Marlies Blesgraaf, diaken   Hannelie Saarloos, voorzitter 
Eric van der Geer, scriba   Conny Bom, scriba 

 

mailto:corine.arkenbout@hotmail.com
mailto:connybom@autobom.nl


 

 

Kerkenraad 
Protestantse Gemeente Steenbergen 

 

Hulp aan vluchtelingen – haak- en breiwerk 
 

Al ruim 3 jaar worden er door dames van Handwerkgroep ‘de Baak’ (Protestantse Kerk Halsteren/ 
Nieuw-Vossemeer, en dames daarbuiten dekentjes en dekens, mutsjes en sokjes gebreid en gehaakt 
voor de vluchtelingen baby’s, kinderen, moeders, vaders en alleengaanden in de vluchtelingen 
kampen in Athene, en op Lesbos. 
Deze dekens worden door de organisatie ‘Because We Carry’ uitgedeeld. 
Elke keer horen we weer van hen: ‘jullie weten niet hoe waardevol de dekens zijn!’  
Ze geven een stukje menswaardigheid op een plek, waar die ver te zoeken is. 
 
Het zou mooi zijn, als er dames (heren ook altijd welkom, maar nog niet aangesloten) in Steenbergen 
ook mee gaan breien of haken. Of bolletjes wol willen doneren. 
 
Het aantal vluchtelingen blijft maar toenemen. De maximale capaciteit op Lesbos is allang 
overschreden, de omstandigheden zijn schrijnend, de interesse neemt af, tegelijk met de donaties. 
Om maar te zwijgen over de Europese politiek, die wegkijkt. 
 
Het motto van Because We Carry: 
She knows pain and fear. 
She is not weak. 
She is one of the strongest of our time.  
Supporting mums on the run. 
 
Zij kent pijn en angst 
Zij is niet zwak 
Zij is één van de sterksten van onze tijd  
Moeders op de vlucht ondersteunen  
 
Voor informatie: tel.nr. Cora van Woerden, 0167 443130  
Namens handwerkgroep ‘de Baak’, Halsteren, Janneke KleinJan 

 


