Nieuwsbrief

Beste mensen Protestantse Gemeente Steenbergen

Voor u ligt de nieuwsbrief van Pasen 2024

Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de
dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is.

Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten.
Veel leesplezier!

Website: http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/

De dienst is te volgen op de site van kerkomroep.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946

Ook is de dienst is te volgen op YouTube
https://www.youtube.com/@protestantsegemeentesteenb565/streams

Agenda/ Kerkdiensten

28 maart 19:30 uur Ds A. Ravensberg Avondmaal
29 maart 19:30 uur Ds A. Ravensberg
30 maart 21:00 uur Ds A. Ravensberg
31 maart 10:00 uur Ds A. Ravensberg
9 april 19.30 uur Ringbijeenkomst

Beste mensen
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten die wij hebben gekregen
voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Piet en Geeske

Groothuisbezoek 16-18 april

Een leuke kans om in kleine kring elkaar (en mij als relatief nieuwe predikant hier) eens wat beter te leren
kennen. Boeiend om met elkaar over een onderwerp in gesprek te gaan. Ik herinner me nog sommige
momenten van jaren geleden. Zomaar een uitspraak van iemand die jaren met je mee blijkt te gaan.
Vanaf Pasen liggen er in de kerk intekenlijsten voor het Groothuisbezoek.

U kunt zich ook per mail bij de scriba opgeven: connybom@autobom.nl .

De groothuisbezoeken zijn op:

Dinsdagavond 16 april 19.30-21.30 uur bij Burgmeester Popstraat 26, Dinteloord
Woensdagmiddag 17 april 14.00-16.00 uur bij Plataanstraat 10, Steenbergen
Woensdagavond 17 april 19.30-21.30 uur bij Drukkerij 8, Steenbergen
Donderdagmiddag 18 april 14.00-16.00 uur bij Doornedijkje 14, Steenbergen.

Tot ziens!
Ds. Annet Ravensberg
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Van de predikant

Opstanding

Bijna is het Pasen.
Wat verschilt het Paasfeest eigenlijk van Kerst.

Met Kerst hoor je al weken de kerstliedjes in de winkelstraten. Je struikelt over de engeltjes, en de liedjes over het kind
dat geboren werd in de kribbe zijn niet te tellen. Of je nu gelooft of niet, de meeste mensen weten wel waar dit feest
voor gelovige christenen om draait.

Hoe anders is dat met Pasen.

Oké, de Paaseieren liggen al weken in de winkel, en Paastakken zie je ook overal. Maar vraag een willekeurig persoon
maar eens waar het met Pasen om draait. Grote kans dat je geen antwoord krijgt.

En zelfs als je wel het antwoord weet: Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zelfs dan is de vraag nog:
hoe kun je dat uitleggen? Hoe leg je dat bijvoorbeeld uit aan kinderen? Het is al moeilijk om met kinderen over de dood
te praten. En hoe zou je dan kunnen vertellen over opstanding? Dat staat zo mijlenver weg van het nu, waarin we soms
met onze neus op het feit worden gedrukt, dat de dood niet uit ons leven weg te wissen valt.

Ook in de theologie hebben geleerde gelovigen zich de hersenen gebroken over het hoe en waarom van de opstanding.
Allerlei dogma’s, geloofsuitspraken die voor waar moesten worden gehouden waren het gevolg. Er zijn ook hele mooie
dingen gezegd.

Toch blijf ik dan nog met de vraag zitten: Wat betekent Pasen nu, voor jou en voor mij? Hoe kun je je nu de opstanding
voorstellen? Dat is toch bijna onvoorstelbaar?

En toch.

Door de jaren merk ik steeds meer dat dit feest, meer nog dan kerst, een diepe betekenis voor mij heeft gekregen.

In dit leven komen wij de dood onvermijdelijk tegen. We wonen er midden tussen in. Het kan jou, of mij, zomaar
overkomen. De dood slaat diepe wonden. Je denkt soms dat je er nooit meer uit komt.

Juist dan, roept Pasen een diepe kracht in mij op. Doet de Paaskaars het licht van de hoop opnieuw branden.

Pasen gaat over dood en leven. Over dat het niet kan, en dat het toch gebeurt. Ja we leven midden tussen de dood. En
ja, toch is de dood niet het laatste woord dat klinkt. Midden in de dood geloven wij in het leven.

In het navolgende lied is de Paasgedachte, dat gevoel van opstanding dwars door alles heen, heel mooi verwoord. Het
leven, hier het Licht, komt uit het niets en uit het donker, is losgebroken uit een steen. Is een teken van leven. Komt bij
God vandaan. Uit liefde. Dat licht gaat door het donker, door de dood heen, is niet te doven, komt naar ons toe.

Zomaar, uit wat niet kan, wordt opnieuw hoop geboren.
Ik wens u allen een hoopvol Pasen toe.

Ds. Annet Ravensberg




Licht, ontloken aan het duister

Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Licht aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en viam!

Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
Ga ons voor van hand tot hand!

Tekst: Sytze de Vries
Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Van de kerkrentmeesters

De actie kerkbalans is inmiddels weer voorbij en wij hebben gelukkig weer veel reacties
binnengekregen. Mocht u nog geen reactie hebben gegeven dan willen wij u graag daaraan
herinneren zodat wij weer een begroting kunnen maken voor onze financiéle positie dit jaar.
Er is tot nu toe al een bedrag toegezegd van € 21.755,00 en daarvoor onze hartelijk dank.

Ook onze dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de actie kerkbalans. Het geld is weer
nodig voor het goed functioneren van onze kerk. Ook dit jaar staat er weer veel op het programma
voor het onderhoud van de kerk. Er zal in april/mei begonnen worden met het schilderen ven de
toren en de voorkant van de kerk en dat zal misschien wat ongemak geven maar hopelijk hebt u
begrip voor de situatie.

Monumenten Wacht heeft 20 maart weer een inspectie uitgevoerd in en om de kerk en er zijn
gelukkig geen bijzondere tegenvallers gevonden buiten het normale onderhoud.



Sobere maaltijd

Een tijd van bezinning, vegetarische soep, brood en water.

Op zondag 17 maart jl. hebben we weer een sobere maaltijd gehouden.

Zo'n 25 gemeenteleden hebben hieraan deelgenomen.

De maaltijd werd geopend met het toepasselijke gedicht "Gastvrijheid", dat in de 40-dagentijdkalender staat.
Aan de hand van geloofsvragen konden we met elkaar in gesprek gaan, maar er werd ook volop gezellig met
elkaar gekletst.

Nadat de maaltijd werd afgesloten met gebed konden we terugkijken op een fijn maar ook een gezellig moment
van samenzijn.

Namens de Diaconie
Lieneke den Haan en Corine Arkenbout

Ringbijeenkomst

De Protestantse Steenbergen en Gemeenten Bergen op Zoom organiseren samen een
ringbijeenkomst over het thema ‘Armoede’.

Tijdens deze bijeenkomst bieden we diaconieén de gelegenheid informatie en ervaringen over lokale
diaconale initiatieven te delen met ambtsdragers en andere gemeenteleden en elkaar daarbij te
inspireren.

Wij nodigen jullie van harte uit om aan deze avond deel te nemen/ bij te wonen.

De officiéle uitnodiging met programma vindt u in de bijlage van deze mail.

In verband met de organisatie willen wij jullie vragen zich aan te melden.
Dit kan tot 1 april bij Conny Bom via connybom@autobom.nl.
We zien jullie graag allemaal op 9 april a.s.

Conny Bom en Hannelie Saarloos

g% Protestantse Kerk
%‘ L@ Steenbergen

Kerkenraad
Protestantse Gemeente Steenbergen
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