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Nieuwsbrief  
Beste mensen 

Voor u ligt de nieuwsbrief van augustus. 
Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de dingen 
waarmee de kerkenraad momenteel bezig is. 
Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten. 
Veel leesplezier! 
 
 

 

Kerkdiensten 
 
 17 augustus Ds A. ten Kate    07 september Ds S. Nieuwenhuizen 
 24 augustus Ds A. Ravensberg      Avondmaal  14 september Ds A. Ravensberg 

31 augustus Dhr. J. Bos    21 september Dhr vd Voorde 
       28 september Ds Bisschop 

 

De diensten zijn te volgen op de site van kerkomroep.nl 

https://www.kerkomroep.nl/kerken/10946 
  
 

Onze Stede 
 

27 augustus 18:30 uur Onze Stede  Kerkdienst Hans de Kort 
10 september 18:30 uur Onze Stede  Kerkdienst Annet Ravensberg 
24 september 18:30 uur Onze Stede  Kerkdienst Hans de Kort 

 
 

Agenda 
 

31 augustus    Laatste inleverdatum strookjes startzondag 

20 augustus 14:30 uur Kerk Koffie met gesprek 

05 september 10:00 uur Kerk Openstelling kerk tijdens jaarmarkt Steenbergen 

 14 september 10:00 uur Kerk Startzondag met lunch 

 20 september 09:30 uur Kerk Bibliodrama opgeven uiterlijk 24 augustus 

 

05 OKTOBER Gezamenlijke dienst Brabantse Wal Gemeenten  

(geen dienst in eigen kerk!) 

 

 
 

Opbrengst collectes 
juni 2025 - juli 2025 

  

Ontmoetingswinkel   € 116,85 War Child   € 159,40 
Dorcas     € 166,65 Ned Bijbel Genootschap € 104,10 
Jeugdwerk Brab Wal   € 108,90 Schuldhulpmaatje  €   82,80 
Gehandicapten ZW Brabant  €   80,80  Diaconie   € 117,70 
Leprastichting    € 103,90 Kerkrentmeesters  € 356,79 
Kerkrentmeesters (incl. gift € 10) € 416,30 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de Diaconie: Fia, Corine, Marianne en Lieneke. 

 

https://www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl/
https://www.kerkomroep.nl/kerken/10946


 
In memoriam 

 
Maandagmorgen 23 juni is uit het leven weggegleden: 
Coby Ringen aldus – van Leeuwen 
Zij heeft de hoge leeftijd van 97 jaar mogen bereiken. 
Geboren te Amsterdam maar opgegroeid in Badhoevedorp. In Halfweg is ze haar man tegengekomen die uit 
Haarlem kwam en in 1948 getrouwd. 1 zoon en 1 dochter werden geboren. 
Daarna in verschillende plaatsen gewoond om uiteindelijk in Steenbergen neer te strijken aan de Oost-
Havendijk. 
Door ziekte van haar man verhuisden ze naar Onze Stede waar hij na 1 dag al overleed. 
De kerk en het geloof was haar zeer geliefd. Daar mocht zich aan vasthouden in de stormen van het leven. 
Zo deed ze op latere leeftijd belijdenis van haar geloof. Toen ze de laatste jaren niet meer naar de kerk kon, 
luisterde ze naar de diensten via de laptop, wat haar schoonzoon verzorgde. 
Zo bleef ze een betrokken kerklid. 
Zaterdag 28 juni hebben we afscheid van haar genomen in de kerk. 
Zelf had ze de liederen en de Schriftlezing Ps.103 aangegeven. 
Zus, dochter, kleindochter en verzorgenden hebben herinneringen gedeeld. 
Daarna hebben we haar op de begraafplaats ter ruste gelegd naast haar man. 
Haar zoon, dochter en schoonzoon en kleindochter wensen we veel kracht en troost toe. 
Wij gedenken haar met eerbied en genegenheid 

 

 

Bericht van overlijden 
 

Op 30 juli 2025 is overleden Jan Jacob Mol overleden.  
Hij is 73 jaar geworden. Hij heeft een kort ziekbed gehad. Op de rouwkaart stond de tekst: “In de schaduw 
van Uw vleugels neem ik mijn toevlucht” Ps. 57:2. Dat God Jan, en zijn vrouw en familie, wil dragen, nu zij 
elkaar zo moeten loslaten.  

 

 
Wel en wee 

Zieken 
Bij Henny de Jong van de Westdam is ontdekt dat zij de ziekte van Parkinson heeft. Verschillende klachten 
kunnen hiermee in verband worden gebracht. Dat geeft wat duidelijkheid. We hopen dat medicijnen 
verlichting kunnen brengen. We wensen Henny en Kees veel sterkte toe! 
 
De heer Johan Vermeij uit Sint Philipsland verblijft tijdelijk in het Regionaal Behandelcentrum 
Wiekendael/Groenhuysen in Roosendaal. We leven met hem mee, en hopen dat de behandeling aanslaat. 

 

 
Samenwerking Brabantse Wal 

 
Af en toe zijn er gezamenlijke kerkdiensten van de Brabantse Wal. Bijvoorbeeld met Hemelvaart. En 
bijvoorbeeld toen het jeugdwerk van Youth for Christ begon. Met de verschillende kerkenraden hebben we 
gekeken of dat niet wat vaker zou kunnen. Zo staat er op 5 oktober een gezamenlijke kerkdienst in Bergen op 
Zoom ingepland. De andere kerken zijn dan dicht, en de verschillende voorgangers gaan samen voor. Zodat 
we elkaar beter leren kennen. Volgend jaar zomer zullen we een aantal zomerdiensten gezamenlijk houden. 
Dat betekent dat we samen minder gastpredikanten hoeven te zoeken, en dat we ook dan samen 
(afwisselend) in één kerk kerken. 
We zullen allemaal wel eens een reisje voor een kerkdienst moeten gaan maken. We hopen dat het een goed 
avontuur wordt! 

 

 
 



 
 

 
Datum Startzondag 

 
Op zondag 14 september vieren we onze startzondag. We kunnen alvast verklappen dat de Zoutfabriek Band 
muzikale medewerking zal verlenen.  
Het nieuwe jaarthema wordt bekend gemaakt. En na de kerkdienst is er een activiteit gepland voor jong en 
oud.  
We sluiten af met een lunch. Op 17 en 24 augustus worden strookjes uitgedeeld waarop u zich kunt 
aanmelden voor de startzondag, in ieder geval voor de lunch.  
De strookjes moeten voor 31 augustus worden ingeleverd. 
 
 

 
 

Regio predikant 
 
De kerkenraad heeft zich een tijd geleden al uitgesproken om samen met de  
Protestantse Gemeenten op de Brabantse Wal en de classis een  
samenwerking aan te gaan omdat we allen te maken hebben met teruglopende ledenaantallen, financiële 
middelen en vrijwilligers. De samenwerking betekent niet dat we onze zelfstandigheid als Protestantse 
Gemeenten opgeven maar het doel is in eerste instantie nieuwe inspiratie bieden aan de individuele kerken 
en elkaar versterken en ondersteunen daar waar het nodig is.  
 
De taak van de regiopredikant is het coördineren en structureren van de samenwerking tussen de 
gemeenten en hen te ondersteunen bij vernieuwingen om weer levendig kerk te kunnen zijn. Een investering 
die noodzakelijk is om de gemeenten toekomstgericht en toekomstbestendig te maken. 
 
Het was een lang proces om de aanstelling van een regiopredikant te realiseren. Er moest een commissie in 
het leven worden geroepen, een plan worden opgesteld, financiën rondom de aanstelling geregeld, subsidies 
worden aangevraagd en een samenwerkingsovereenkomst worden gemaakt. Nadat dit allemaal was 
geregeld en goedgekeurd door diverse instanties, konden de sollicitatiegesprekken beginnen.  
 
Tot onze grote vreugde heeft ds. Marloes Meijer aangegeven dat zij deze functie wel ambieert.  
Zij heeft de nodige ervaring opgedaan als predikant in verschillende gemeenten maar daarnaast ook bij het 
opzetten van pioniersplekken en als gemeente-adviseur.  
Met veel enthousiasme wil zij deze nieuwe uitdaging aangaan.   
 
Wat betekent dit voor onze gemeente?  
Als Protestantse Gemeente Steenbergen blijven wij onze eigen zelfstandigheid en identiteit behouden. Maar 
we zullen open moeten staan voor onderzoek en vernieuwing.  
Wat houdt onze identiteit eigenlijk in? Op welke manier kunnen we samenwerking met andere 
kerkgemeenschappen intensiveren, verbeteren? Op welke manier kunnen we kerk zijn buiten de reguliere 
zondagdiensten? Allemaal vragen waar we mee te maken krijgen als we de kerk en ons geloof 
toekomstbestendig willen maken. En opnieuw een levendige, inspirerende kerk willen worden. 
Ds. Marloes Meijer is enthousiast om ons als gemeenten op de Brabantse Wal hierin te ondersteunen en te 
begeleiden! 
 
Laten we er met elkaar voor gaan! 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Liefde 

 

Heer, U bent de liefde zelf 
U hebt ons geleerd elkaar lief te hebben. 

Maar wij bevechten elkaar, 
wij staan elkaar naar het leven. 
Misschien zijn we wel op weg 

naar de totale zelfvernietiging. 
Waar is de liefde? 

Is ze niet meer opgewassen tegen de chaos 
de haat en de vijandschap? 

Heer, geef ons de liefde kom ons te hulp 
wij weten niet wat we doen. 

 

 
Gelezen in de St Jan in Den Bosch een gedicht van Toon Hermans uit gebedenboekje 1986 

 

Vakantiekaartje 

 

Een aantal weken geleden hebben we vanuit de 
kerkenraad gevraagd of mensen vanuit hun 
vakantieadres, ver of dichtbij, een kaartje naar de 
gemeente willen sturen.  
Voor de thuisblijvers altijd leuk om een vakantiegroet 
te krijgen om zo te ervaren dat er ook aan hen gedacht 
wordt. Ondertussen hangt het bord al goed vol met 
kaarten en zijn we blij verrast met zoveel 
vakantiegroeten uit: 
Zwitserland, Oostenrijk, Griekenland en dichterbij 
vanuit Nederland uit Dwingeloo, Alkmaar, Tholen, 
Otterlo of nog dichterbij uit de Kladde of vanaf de 
buurtcamping in Steenbergen. 

De vakantie is nog niet voor iedereen voorbij dus wie 
weet komen er nog meer vakantiegroeten bij. 
Want ook nu weer mogen we ervaren: uit het oog, 
maar niet uit het hart! 
 

 

 
 
 


